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ANONIEME ALCOHOLISTEN 
 
Als we ijverig en nauwkeurig zijn over deze fase van onze 
ontwikkeling, zullen we verbaasd zijn voor we halverwege zijn. 
We gaan een nieuwe vrijheid en een nieuw geluk kennen. We 
zullen geen spijt hebben van het verleden en ons er ook niet voor 
willen afsluiten. We zullen het woord sereniteit begrijpen en we 
zullen vrede kennen. Hoe diep we ook gezonken zijn, we zullen 
zien hoe anderen voordeel kunnen hebben van onze ervaring. Dat 
gevoel van nutteloosheid en zelfmedelijden zal verdwijnen.  
We zullen onze interesse voor eigen belang verliezen en meer 
belangstelling krijgen voor onze medemensen. Egoïsme zal 
verdwijnen. Onze hele houding en kijk op het leven zullen 
veranderen.  
Angst voor mensen en voor economische onzekerheid zal 
verdwijnen. We zullen intuïtief weten hoe we situaties aan 
moeten pakken die ons vroeger in de war brachten. We zullen ons 
plotseling realiseren dat God voor ons aan het doen is wat we niet 
voor onszelf konden doen. 
 
Zijn dit overdreven beloften? Wij denken van niet. Ze worden in 
ons midden vervuld - soms snel, soms langzaam. Ze zullen altijd 
verwezenlijkt worden als we ervoor werken. 
 


